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Beste mensen, 
 
Langzaam zal iedereen weer thuiskomen, van een welgemeende vakantie. Een paar weekjes op reis, wat 
dagjes uit, ieder heeft zo zijn eigen manier, om die vrije tijd even helemaal los van alle rompslomp in de 
wereld, de maatschappij en de eigen omgeving op zichzelf te genieten en bij zichzelf te komen. 
 
Malva Registratie komt nu stukje bij beetje in rustig(er) vaarwater. We hebben best hectische tijden achter 
de rug, de afgelopen 3 jaar. Begon het als droom, ideaal beeld, om te proberen een (groot) deel van de 
dieptrance lezingen, uitgesproken in de periode 1960 t/m 2002 - boordevol waardevolle informatie - 
gaandeweg groeide dit streven uit tot een heus archief. Het streven werd verlegd naar een poging het 
materiaal zo compleet en origineel mogelijk in het archief opgenomen te krijgen. 
 
Inmiddels zijn er meer dan 2300 lezingen geregistreerd en in het archief terug te vinden. Vrijwel alle zijn 
gedigitaliseerd (staan op computer) en een derde deel is ook geluidstechnisch bewerkt. Jullie kennen het 
wel, vervelende bij- of achtergrondgeluiden verwijderd, vragen uit de ‘zaal’ opgehaald, zodat ze weer 
verstaanbaar zijn geworden en storende ruis zoveel mogelijk onderdrukt. We zijn er de afgelopen 3 jaar met 
z’n twee bijna dag en nacht mee bezig geweest. Trots kunnen we dan ook stellen, dat vrijwel al het 
belangwekkende materiaal is behoed van de ondergang (de beperkte levensduur van cassettebandjes) en 
dat de informatie die er op staat, weer voor iedereen die dit wil, beschikbaar is. 
 
De laatste 4 maanden is er ook geen nieuw materiaal meer binnengekomen, hetgeen betekent, dat de 
bronnen nu allen hun bijdrage aan Malva Registratie hebben geleverd. De allerlaatste gift aan het archief 
kwam een maand geleden, toen vanuit Rotterdam er nog 29 originele cassetteband opnamen beschikbaar 
werden gesteld. De opnamen hadden we weliswaar al, maar niet in de originele vorm (slechts gekopieerde 
banden). Zo is nu het archief voor het grootste deel opgebouwd uit originele opnamen (cassettebanden). 
Een deel daarvan bestaat zelfs uit Moederbanden (zie gebruiksaanwijzing van de catalogus). 
 
Nu we zover zijn gekomen, zal er eind van het jaar nog één maal een Catalogus uitkomen. Dat wordt , 
gezien het feit dat er vrijwel geen wijzigingen meer plaatsvinden, voorlopig de laatste versie. Uiteraard 
krijgen alle ‘e-mail leden’ dit exemplaar zonder extra kosten toegestuurd.  
 
In deze Nieuwsbrief blikken we niet alleen even terug in de tijd, maar wagen we ook een kleine blik vooruit. 
Tevens hebben we een ‘oude’ lezing uitgesproken via Gerard Tetteroo, die in onze ogen nog heel actueel is. 
Veel leesplezier.  
 
Hedwig en Koos 

 
 

 
Op pagina 2: Toekomst van Malva Registratie 

Op pagina 4: De Levenscyclus - broeder Raimon (Gerard Tetteroo) 
Op pagina 10: Malva Ankhen 

Op pagina 12: Bestellijst 
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Na een onstuimige startperiode en hectische jaren daaropvolgend, komt er een moment, dat je je gaat 
bezinnen over hoe de toekomst van Malva Registratie er verder uit moet gaan zien. We hebben heel 
veel meegemaakt de afgelopen jaren. Natuurlijk was er de storm over ons bestaansrecht. Die waaide 
rustig over. Er was de twijfel, of we wel te goeder trouw werkten. Daar twijfelt inmiddels vrijwel niemand 
meer aan. Er was de angst, dat wij het voor het financiële gewin deden - angst die vooral af kwam van 
personen die er zelf vroeger rijk van zijn geworden!. Mensen die ons goed kennen, weten dat ons beetje 
spaargeld er inmiddels volledig aan is opgegaan. 
 

Er waren die prachtige momenten, als er weer 
iemand contact zocht met de mededeling een 
aantal bijzondere banden te hebben en die 
beschikbaar stelde aan Malva Registratie. 
Hartverwarmend werden we vaak ontvangen in 
alle uithoeken van Nederland. Van Valkenburg 
tot Schagen, van Zwolle tot Yerseke, van 
Rotterdam, Den Haag tot Arnhem en Nijmegen. 
Kasten werden onderzocht, kelders leeggehaald 
en stoffige zolders bezocht. Soms kwamen 4, 5 
cassettebandjes boven water en gingen we vol 
trots naar huis, om ze op te nemen op de 
computer en ze toe te voegen aan het archief 
(en de catalogus). Maar soms, zeker in het 
begin, hadden we aan twee boodschappen 
karren niet genoeg, om al het materiaal mee te 
slepen. Meestal cassettebanden, maar ook heel 
veel papieren documentatie, oude bladen, 
archiefstukken, teksten etc. Zouden we al het 
ontvangen en opgehaalde materiaal in één 
kamer (van 3,5 bij 4,5 meter) tezamen brengen, 
dan pasten we er zelf nauwelijks bij. 
Maar dat niet alleen. We moesten alle 
randapparatuur erbij aanschaffen. Van 
computers tot nietmachine, van printers tot 
cassetterecorders en zelfs een cassetteband-
dupliceerder. Vooral goed software was moeilijk 
te vinden en koste vervolgens heel wat 
hoofdbrekens (voor ons als toenmalige leken) 

het aan de praat te krijgen. Ook moest het archief beveiligd worden. “Stel je voor dat er brand uit 
breekt!” “Nee, stel je voor dat de flat instort!” “Nee, stel je voor dat Veghel door een aardbeving wordt 
getroffen!” “Als Nederland nu met die klimaatsveranderingen helemaal onder water komt!” Tja, hoever 
moet je gaan? We moesten er in ieder geval voor zorgen, dat de kans dat er iets met het archief zou 
gebeuren, tot een minimum beperkt 
zou worden. Naast een goede back-
up thuis, hebben we ook voor twee 
fysieke bestanden buitenshuis 
gezorgd, ergens in het land. Allemaal 
zaken die geregeld moesten worden. 
En dan is er natuurlijk het vele, vele 
werk, dat we hebben verricht, om al 
het geluidsmateriaal weer zo optimaal 
mogelijk te krijgen. En last, but not 
least, het verzorgen van de 
tweemaandelijkse Nieuwsbrief. 
 
Kortom, de afgelopen 3 à 4 jaar 
stonden we met Malva Registratie op 
en gingen er mee naar bed. Maar die 
periode wordt nu langzaam 
afgesloten. 
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En dan, hoe verder? Het is evident, dat Malva Registratie altijd zal blijven bestaan als archief. Dat 
hebben we ons als doel gesteld en dat zal zo blijven, zolang wij in staat zijn daar voor te zorgen. Ook 
het beschikbaar stellen van het materiaal is een activiteit, die Malva Registratie zal blijven onderhouden. 
De vraag kan echter wel gesteld worden, of wij een actief leden bestand moeten blijven onderhouden, 
met het daarbij verzorgen van de twee maandelijkse uitgifte van de Nieuwsbrief. Zeker van de laatste 
kan afgevraagd worden of we die moeten handhaven. Er worden vrijwel geen nieuwe opnamen meer 
aan het archief toegevoegd, zoals we reeds eerder meldden. Maar ook de interesse naar bewerkt 
materiaal is uitermate gering. Dus…..? 
 
Het opzetten van het archief heeft naast veel werk en tijd ook financieel een forse inzet gevergd. Nu het 
archief er staat, is het een kwestie van onderhoud. Zeker niet gratis, maar de hoge investeringen zijn 
achter de rug. Het werd tot heden gefinancierd door de verkoop van CD’s en DVD’s. Die verkoop is 
vanaf het begin niet groot geweest en kon de kosten amper dekken. Maar het voldeed om met het werk 
door te gaan. De inkomsten uit de ondersteunende lidmaatschappen volstonden om het e-mailadres en 
de website draaiende te houden (overigens weer aan vernieuwing toe - let de komende maanden goed 
op!). Ook werd de uitgifte van de 6 Nieuwsbrieven per jaar ermee verzorgd en de zeer uitgebreide 
Catalogus. 
 
Vraag is natuurlijk, of we als archief nog voldoende materiaal en stof kunnen aandragen. Gezien de 
sterk tanende animo voor geluids- en archiefmateriaal moet je je serieus afvragen of je in deze vorm 
verder moet gaan. Eigenlijk ligt de vraag aan alle leden voor: “Wat vinden jullie daar zelf van?” 
 
Graag horen we van jullie, of en hoe, in welke vorm we het werk van Malva Registratie moeten 
voortzetten. Let op: “Het werk als archief - onderhoud, bewerkingen, beschikbaarstelling materiaal - blijft 
een taak die we, zolang als het ons is gegeven, zullen blijven voortzetten!” 
 
Graag vernemen we van jullie je reacties, zodat we daar in de komende twee Nieuwsbrieven uitgebreid 
op in kunnen gaan. 
 
Wordt vervolgd…. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ����
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VERANDERINGEN IN DE MENS, GEESTELIJK EN LICHAMELIJK, OM DE ZEVEN JAAR 
 

Broeder RAIMON 
 
 

Deel 1 - Maandagavond, 2 juni 1975  
 
Het agendapunt van deze avond, de cycli van zeven jaar,  heb ik al eens toegelicht,  hoewel lang geleden, en maar al te 
graag wil ik het wederom aan U overdragen. 
 
Wanneer het kind geboren wordt, dan is hat nog volledig in de ban van zijn geestelijk bewustzijn. Het komt 
uit een andere wereld, het moet zichzelf worden in die wereld waarin het wil gaan leven: het incarneert 
immers. Deze eerste zeven jaar, waarin het kind - en dat hebt U allemaal wel eens ondervonden - een 
dialoog met zichzelf, gesprekken voert met dingen die U niet ziet, met wezens waar U nog nooit van gehoord 
hebt, dit zijn allemaal tekenen dat het kind bezig is uit die schatten van gegevens, die het in zich verzameld 
heeft, te groeien naar een mate van zelfstandigheid. Het zal straks op een nieuwe wijze zichzelf moeten 
worden, niet geheel afhankelijk van zijn opvoeding, maar toch uit het eigen begrip levensvatbaarheid 
verkrijgen, om krachten in zich te verwerven, die deze levensvatbaarheid stimuleren. 
 
Het kind is in die eerste zeven jaren ongelooflijk vatbaar voor indrukken. Alles wat gebeurt in de familiekring, 
is van het grootste belang voor dit jonge wezen. De disharmonie der ouders kan op latere leeftijd in het 
kind een agressiviteit hoog brengen. De moeilijkheden waar het mee belast wordt, kunnen het later angstig 
maken voor de problemen waarmee het te maken heeft. Alles, wat om het kind heen gebeurt, zou eigenlijk 
moeten gebeuren in het licht van: "Je bent nog niet geheel van deze aarde, je moet nog wennen. Je moet de 
aanloop die je genomen hebt, goed af kunnen werken. We moeten je kunnen begeleiden en je moet de 
krachten die je van ons krijgt, goed in je kunnen gebruiken. Daarvoor moeten we meer zijn, dan wij tot heden 
toe dachten dat we moesten zijn". 
 
Een grote domheid bij vele mensen is, dat zij hun kinderen meesttijds als clown gebruiken, of, dat zij hun 
kinderen alvast zien als een zeer intellectueel wezen en hen dingen laten doen, die niet horen bij hun 
leeftijd. Dit plaatst het kind in een heel andere wereld, dan waar het in werkelijkheid thuishoort. Men 
ontneemt het kind iets van zijn eigen Zijn, het is meer opgelegd. Het moet van buitenaf op hem in hebben 
gewerkt, wil het kind uit zichzelf tot bepaalde dingen overgaan. Nu wordt het geprest het te doen en, al zal het 
zich ook daarna met U verbinden, meestal vindt U het dan ook een 'enfant terrible'. D.w.z.: een kind, dat 
agressief reageert op de dingen, zoals de ouders willen dat ze gebeuren, maar dat ook naar voren springt, als 
ware het 't achtste wereldwonder. Dit zijn dan kinderen, die eigenlijk opgehouden zijn om kind te zijn. Kinderen, 
waarvan ouderen zeggen: Het lijkt wel een oud mens. Kinderen, die al in hun jonge jaren een te grote last op 
zich gekregen hebben, die ze onmogelijk konden torsen. 
 
Die zeven jaren, waarin zij moeten wennen aan de wereld waarin zij zijn gekomen, hebben zij nodig om in 
vrijheid op te groeien. Deze eerste jaren moeten gericht zijn op de eigen ontplooiing van het wezen en niet op 
het ingebrachte door anderen, maar zo, dat het uit zichzelf omhoog kan komen. 
 
Gelukkig is de tendens in de wereld momenteel zo gericht, dat men deze zeer jonge kinderen, en zeker in hun 
eerste vier, vijf jaar, ook bezig laat zijn uit zichzelf, zodat zij zelf dingen gaan doen, die misschien wel eens bij 
de ouders of opvoeders kreten van verrukking oproepen, omdat ze denken, dat het heel bijzonder is wat het 
kind doet. In wezen echter, brengt het iets naar voren, wat het heel lang in zich aanwezig weet en uit eigen 
kracht omhoog komt, waardoor het kind a.h.w. toont, dat het hier reeds eerder geweest is, meerdere malen geweest is en 
dat het put uit herinneringen, die het gelukkig nog in zich kan overmaken. 
 
De macht, die in dat kind dan omhoog komt, is de zuiver geestelijke macht, die het ook zal helpen de 
volgende zeven jaren naar behoren door te werken. 
 
Wanneer u zulke kleine kinderen hebt die uw aandacht opeisen, mag niets voor U teveel zijn. U moet dit kind 
antwoord op antwoord verstrekken, U moet met het kind meeleven in zijn denken en handelen en U moet 
het helpen om tot die mate van zelfstandigheid te komen, waardoor het zich kan ontplooien. Want elk wezen, 
dat reïncarneert, is zich bewust van het leven dat voor hem wordt uitgestippeld; hij weet dit, hij gaat ermee 
akkoord. Het is een kosmische wet waaraan hij gehoorzaamt en deze wet plaatst hem in een bepaald licht. 
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Wanneer anderen zich a.h.w. binnenwerken en het schema, dat hij zichzelf gesteld heeft, bewust veranderen, 
begrijpt U dat, doordat het kind verward raakt in zijn eigen denken en handelen, het de weg ook kwijt raakt, 
zodat het dus op een heel ander vlak terecht komt dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Dit houdt dan weer 
in, en dat geldt eigenlijk voor elk mans, dat er een reïncarnatie op reïncarnatie moet volgen, tot men eindelijk 
daar is, waar de volledige ontplooiing van het totaal bewustzijn de mens kan leiden naar dat doel: dat einddoel. 
 
We weten, dat vale takken van semiwetenschap en wetenschap elkaar bestrijden, als het gaat over de vrije 
wil van de mens en zijn lot. De een zegt: Dat is uitgestippeld en de ander zegt: Dat is niet uitgestippeld. Men 
weet er eigenlijk te weinig van, maar het is in zekere zin wel uitgestippeld. Alleen anderen brengen de mens 
uit zijn koers. Die brengen hem op een ander pad, die laten hem een heel ander programma uitwerken, zoals 
U dit ook wel eens doet in Uw dagelijks leven. 
 
U heeft een programma gemaakt: U maakt een reis en daar heeft U alle mogelijke plaatsen in aangestipt die U 
gaat bezoeken. Maar U bent niet alleen. U bent met anderen en in die tijd dat U die reis onderneemt, zullen 
er stemmen opgaan om eerst dit te doen en dan dat. U verandert Uw programma, U verandert keer op keer, 
zodat U bij het einde van de dag tot de ontdekking komt, dat er van Uw programma niets meer klopt. U had 
het allemaal wel zo gewild, maar anderen hebben het veranderd en U bent meegegaan in die verandering. 
 
Dit gebeurt ook in die eerste zeven jaren van de mens. Dat programma is er, volkomen uitgestippeld. Die 
weg, die leidt naar het doel dat bereikt kan worden, maar anderen veranderen het. Ze bemoeien zich ermee, 
willen een nieuwe lotslijn, willen een overkoepelende lotslijn. Men wil hem een richting uit laten gaan die hij 
eigenlijk zelf niet wil, maar onder dwang of gehoorzaamheid aan ouders of opvoeders toch maar gaat, 
hetgeen een totaal ander beeld schept dan hij in zijn oorspronkelijk plan had opgenomen. 

# 
 

Laten we beginnen met die eerste 7 jaren van het menselijk bestaan, waarin dus van alles kan gebeuren. 
Laten we aannemen, dat het kind op een normale wijze door de ouders is ontvangen, is begeleid geworden, 
zichzelf heeft kunnen ontplooien en klaar staat om de tweede 7 jaren in te gaan. Wanneer het die tweede 7 
jaren betreedt, weet het kind, dat het bezig is om zoveel mogelijk tot zich te nemen wat het nog niet kent, 
want het is aards bewust geworden. Dit jonge mens weet, dat hij de aarde bewoont en dat de toegang tot de 
geest, de voedingsbodem waaruit hij putte, min of meer is afgesneden. Hij weet, dat hij zich moet gaan 
richten tegen dat, wet de aarde schenkt: goed en kwaad. Hij komt tot de jaren des onderscheids, zoals vale 
zeggen en diverse godsdiensten en diverse rituelen van godsdiensten hebben dit dan ook in hun programma 
opgenomen. 
 
De jaren des onderscheids; hij gaat zich bewust worden van zichzelf. Wat eerst nog tasten was, heeft nu een 
zekerheidsvorm gekregen en in deze tweede 7 jaren beweegt hij zich op het wankele koord dat gespannen is 
in een enorme zaal, waar duizenden mensen aanwezig zijn en hij is bang, dat hij eraf zal vallen. Deze jaren 
van zijn bestaan zijn de angstigste in zijn leven. 
 
Als U ook dit weer eens bekijkt in de kinderen, die U kent, ontdekt U dit. Ze hebben vele angsten en de 
ouders zeggen: onberedeneerbare angsten. Ze weten eenvoudig niet waarvoor ze angstig zijn. "We 
begrijpen niet waarom dit moet. Ze hebben nooit een lichtje aan willen hebben en nu moeten we ‘s nachts 
een lampje in hun kamer laten branden." Ze hebben angst voor de meest gekke dingen, die ze vroeger nooit 
hadden. 
 
Zo'n kind is ook een heel ander kind geworden. Eensdeels door een verkeerde manier van opvoeden, 
anderdeels door gebrek om het kind bij te staan in deze moeilijkheden. Het is toch bezig om zijn 
persoonlijkheid naar voren te brengen. Het is aan zijn taak begonnen en is plotseling afgesneden van 
geestelijke hulp. Het moet het nu zelf doen, hij is aards gebonden geworden. Het beweegt zich op dat 
slappe koord, rondkijkend naar de dingen die gebeuren. Elke dag gebeurt er iets nieuws. Het wordt 
geconfronteerd met zijn school, met zijn leerstof, met zijn vrienden en vriendinnen en met alle dingen die in de 
wereld gebeuren. Het heeft belangstelling voor de politiek, voor alles wat er geschiedt; Voor het dier in 
nood, etc. Teveel om op te noemen. 
 
Het tast nu niet meer, het gaat resoluut te werk, en hoeveel ouders zijn niet tot wanhoop gebracht door het 
gedrag van hun kinderen in die tweede zeven jaren. Waarin deze misschien alles deden wat ze nooit 
verwacht hadden dat hun kind zou doen. Een tijd waarin ze thuis kwamen met zieke en/of verhongerde 
beesten; waarin ze trachtten de aandacht te winnen voor verschrikkelijke toestanden die ze gezien hadden, 
de mensen die ze kenden. Waarin ze de ouders eigenlijk aan het hoofd liepen te zeuren, om verandering 
aan te brengen in bepaalde toestanden. Angst voor dat, wat ze door moesten maken; angst ook voor dat, 
wat ze gezien hadden. In deze tweede 7 jaren moet het kind heel erg begeleid worden. De ouders moeten 
het niet keer op keer straffen, omdat het niet beantwoordt aan het eigen idee. Ze moeten het kind niet elke 
keer vermanen die dingen te doen, die zij zelf graag gedaan zouden willen hebben. Ook moeten ze het kind 
niet helemaal zijn gang laten gaan, maar zijn hand vasthouden en het helpen. Met hem praten over de 
veranderingen die in hem gebeuren. 
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Een kind dat tot zijn zevende jaar vrij was van gevoel van schaamte, zal in die tweede cyclus zich voor alles 
en nog wat schamen. Het zal zich niet meer uit willen kleden waar een ander bij is. Jongens willen geen kus 
meer hebben van hun vaders. Vreselijk vreemde dingen gaan er gebeuren en de ouders zijn stomverbaasd. 
Is dat nu hetzelfde kind van toen? Ze begrijpen het niet en dwingen het dingen te doen die het eigenlijk 
niet wil. Ze dwingen het zijn schaamtegevoel te overwinnen, maar waarom zouden ze het doen? Het moet 
nog aan zichzelf wennen, het moet zijn eigen lichaam nog leren kennen. Het kind moet nog weten wie het is 
en nu wordt hij elke keer geconfronteerd met anderen. De stralen die er vanuit gaan, hij kent het nog niet. 
 
Dat kende hij wel in de eerste 7 jaren, toen de fluïdums van anderen tot hem kwamen. Voor de een verborg hij 
zich, naar de ander ging hij toe. Bij de een wilde hij op schoot zitten en de ander wilde hij nauwelijks een 
hand geven. Gevoelens, die vanuit een andere wereld in hem tot werking kwamen, maakten dat hij dit 
deed. Er was een totaal beeld in het kind. 
 
Nu is het totaalbeeld weggevallen; het is aards gebonden geworden. Het kind moet nu tegen beter weten in, 
tegen alle angst die in hem is, toch bij die ander aanwezig zijn; moet die ander een hand geven, moet met die 
ander praten. Het moet, want men wil het zo; het hoort zo. Het is educatief. Het hoort bij de opvoeding. Het 
kind wordt geleerd zich te bewegen in de wereld op een totaal verkeerde wijze en later zal het daarvan 
onvoorstelbaar veel moeilijkheden ondervinden. 
 
Wat moeten we doen in die tweede 7 jaren; in dat zevende tot veertiende levensjaar? Alles wat in dat kind is, 
alle gedachten, alle lusten, alle angsten zomaar naast ons neerleggen? Of moeten wij juist het kind 
benaderen en er over praten? Zijn gevoelens proberen te testen; zijn gevoelens proberen te leren kennen? 
Later moeten ze dit kind misschien op een andere wijze begeleiden. Ze moeten het leren kennen zoals het 
kind zichzelf moet leren kennen en daar is enorm geduld voor nodig. 
 
Dat losmaken van die geestelijke wereld, omstreeks het zevende jaar, is een enorme klap, die heel veel 
kinderen nauwelijks kunnen verwerken. U krijgt daar dan ook ongelooflijk veel hypernerveuze kinderen door, 
die nauwelijks meer kunnen slapen. Kinderen, die ‘s nachts droog waren, nu plotseling hun bed beplassen. 
Kinderen die op een andere wijze vreemde dingen doen. Die bv. plotseling beginnen met een of andere tik, 
die zeer irritant is voor degenen die het moeten zien, dag in dag uit. Zij voelen zich plotseling alleen gelaten en 
wie hebben ze dan nog? Het gezin waarin ze leven? Natuurlijk, het gezin waarin ze leven, de omgeving. Maar 
het gezin kan niet verlangen, dat de omgeving dezelfde maatstaven aanneemt, die het gezin denkt te 
moeten nemen. 
 
Het gezin is dus de grote beschermer van het goed van dit kleine mensje, het moet het kind dus begeleiden. 
Het gezin, jongere en oudere kinderen, maar vooral de ouders, de opvoeders, moeten het goed met zichzelf 
eens worden, dat hun begeleiding er op gericht is, dat het kind weer een cyclus krijgt. Een cyclus waarin het 
tot heel, andere dingen overgaat en waarin misschien grotere moeilijkheden liggen voor de opvoeders dan nu, 
in deze tweede zeven jaren. Ze moeten ervan doordrongen zijn, dat het brein in staat, moet worden gesteld 
alle stof op te nemen waardoor het kind op een bepaalde manier iets kan doen aan zijn opdracht; de opdracht 
waarvoor het geboren werd. 
 
Er zijn gelukkig vele Rudolf Steiner scholen geopend, waar men op een doeltreffende wijze deze kinderen de 
overbrugging brengt die ze nodig hebben, om aan die aardse gebondenheid gewend te raken. Zij begeleiden dit 
kind en laten het min of meer aan zijn lot over, wetend, dat er nieuwe aspecten komen, nieuwe punten op 
treden, die voor het kind een houvast betekenen. Wetend, dat zij het kind langs die weg kunnen benaderen 
en dat deze weg ook voor het kind de meest belangrijke is om tot ontplooiing te komen. 
 
U heeft het zelf wel ondervonden, wanneer het kind klassikaal onderwijs krijgt. Het is totaal niet geïnteresseerd 
in geschiedenis, maar houdt ontzettend veel van rekenen of van andere vakken. Er prijkt altijd een grote 
onvoldoende voor dat ene vak waar geen belangstelling voor te kweken is. Wat doen de ouders? Zij zetten 
de punten op de i en bezweren het kind, dat het zich beter in moet zetten om dat vak. dat altijd 
onvoldoende is, te versterken. Hun aandacht moet er meer op gericht worden: "Het kind wil en zal dit 
bereiken," zo zegt men. 
 
Maar is dat nu juist? Zijn ze net niet bezig om dit kind in een heel andere vorm te duwen, die voor het kind 
geen enkele betekenis heeft, waardoor het ook geen zin heeft om de stof tot zich te nemen? Het weet het 
eigenlijk al, zoals U bepaalde dingen weet. Als U er dan naar luisteren moet, zegt U toch ook dat U het weet? 
Alleen, het kind is het zich niet volledig bewust dat het dit weet. Het gebeurt namelijk meermalen dat het 
kind, met al die onvoldoendes op zijn rapporten, na jaren, antwoord geeft op vragen over dit zwakke vak, 
waardoor ieder verbaasd is. "Hoe kan dat nu? Jij, die altijd met een onvoldoende zat, hoe weet je het?" 
 
Het zat in het kind, alleen het kind was het zich niet bewust. Het kan het zich niet bewust zijn, in deze tweede 
cyclus van 7 jaren, dat de krachten die het in zich heeft, niet bijgevuld behoeven te worden. 
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Wanneer de ouders het kind als het ware pressen en evenzo degenen, die op school met de opvoeding van 
het kind belast zijn, het ook doen; dan komt er een verstarring in het kind en slaat het eigenlijk een aantal 
kamers in zich dicht, waarin ook niets meer kan komen van de waarde van de opvoeding. Het wordt dus een 
‘enfant terrible’; het wordt een moeilijk kind. Het moet naar scholen toe, waar aan deze moeilijkheden 
extra aandacht gegeven wordt, maar het is reeds heel ver op weg, om met al de moeilijkheden, die het 
leven nog te bieden heeft, in contact te komen. De ouders of opvoeders hebben het kind al zover gebracht, 
dat het zich nauwelijks meer kan verweren, en de aardse verbondenheid van de tweede cyclus van 7 jaren, 
prest het er als het ware toe dingen te doen, die tegen zichzelf indruisen. Het kind is er angstig voor en weet, 
dat het 't doet. Het is iets in het kind waar het geen weerstand aan kan bieden en niemand begrijpt het. 
 
Het is een zoeken naar zijn identiteit, een zoeken naar zijn bewustzijn. Hij haat mensen, hij haat stelsels. Hij is 
tot alles in staat om maar te ontkomen aan die altijd durende dwang, die maar steeds op hem uitgeoefend 
wordt. 
 
"Mijn kinderen halen mij het bloed onder de nagels vandaan. Mijn kinderen zijn altijd recht tegen alles in, ik 
begrijp niet waar ik het aan verdiend heb." Hoeveel keren zult U het geslaakt hebben? Hoeveel keren zult U 
het hebben horen slaken door anderen over hun eigen kinderen? Ze zijn machteloos. Het ligt een beetje bij 
hen zelf. Zij hebben hun kind niet opgevangen, ze hebben hun kind niet begeleid. 
 
Het staat alleen, aan de aarde gebonden, te zoeken. Het voelt zich bedreigd van alle kanten, het wordt wild in 
zich zelf en het slaat naar alle kanten uit. Pijnlijke klappen, angstige taferelen oproepend, en zo moet het 
verder en verder, ouder en ouder wordend met een last van deze tweede periode. 
 
De tweede cyclus loopt omstreeks het 14de jaar ten einde. De laatste twee jaren hebben zich al dingen in het 
kind voltrokken, die het lichaam tot een nieuwe kracht hebben gebracht: de puberteit is ingetreden. Deze 
behoort in eerste fase tot de tweede cyclus. De puberteit, die het kind in verwarring brengt en angstig maakt, 
die het nieuwsgierig maakt en brengt tot onbegrijpelijke daden, het koesteren van onbegrijpelijke en niet te 
realiseren gedachten. 
 
Dán moeten de ouders en opvoeders klaar staan het kind te helpen, want die laatste twee jaren, vóórdat de 
tweede cyclus eindigt, zijn ongelooflijk belangrijk. Want de volgende 7 jaren zullen uitsluitend en alleen gericht 
zijn op het volledig tot zichzelf komen, om de krachten die het lichaam kent aan de geest over te dragen, of 
de krachten die de geest kent met het lichaam te verbinden. Er is een opgang in dat wezen en wanneer 
het nog zit met de brokken van deze tweede 7 jaren heeft het de grootste moeite om in de andere 7 
jaren tot ontplooiing te geraken. Dan ziet U het ook gebeuren, dat duizenden jonge mensen, voor wie 
eigenlijk een aardige toekomst was weggelegd, wie het goed ging op hun scholen en verder gingen studeren, 
het af laten weten. Het af moeten laten weten, eenvoudig niet meer kunnen, dan ziet U ook gebeuren dat 
duizenden van deze jonge mensen, doordat zij de aanpassing in het leven niet op de voet konden volgen, 
volkomen in de war raken en dat zij zich overgeven aan alle mogelijke uitspattingen, waar U vooral nu mee 
geconfronteerd wordt. Steunzoekend bij elkaar, eigenlijk elkaars vijand zijn geworden, omdat dat wat de 
ander zegt misschien al heilig is voor derden en dat derden dat weer op anderen overbrengen. Waarbij men 
ook weer een nieuwe vorm kent waaruit alles wordt geboren, wat leidt tot terrorisme, tot druggebruik, tot 
alcoholisme, tot misdadigheid. 
 
Die derde cyclus, die eigenlijk bedoeld is om het geestelijk evenwicht te verkrijgen, loopt meestal op iets 
anders uit. Meestal probeert men, wanneer men de 14 jaren gepasseerd is, van de volgende 7 jaren een tijd 
te maken van lusten. Een toegeven aan alles wat in hen komt. Het is een tijd, waarin men alles wil beleven 
wat met het lichaam te maken heeft en waarin men het, wat de geest aangaat, maar zo zo neemt. 
Waarin het kind zoekt naar een uitweg en nauwelijks meer een uitweg kan vinden. Waarin het eigenlijk 
de steun nodig heeft van hen, die met hem te maken hebben en waarin die steun niet te vinden is. Waarin 
alleen maar verwijten zijn: “Pas op, doe dit niet!” 
 
Eigenlijk wordt als het ware een open vrijbrief gegeven waarin staat: “Je mag het niet, maar onderzoek het 
maar.” Want het onderzoek komt uit het wezen zelf voort, want het is toch bezig om die verbinding van geest 
en stof tot klaarheid te brengen. Het is bezig om van zichzelf iets te maken. Het weet dat de opdracht in hem is. 
Het kent het kosmisch begrip in zich, al kan het dit niet in duidelijke woorden uitleggen, maar het is er. Het 
probeert dat op alle mogelijke manieren. U ziet hen zich aansluiten bij elkaar. U ziet hen bezig zijn in hun 
omgeving. 
 
Ze worden geconfronteerd met alles wat aan de wereld eigen is en wat hun eigenlijk tegenstaat. Ze worden 
geconfronteerd met de sfeer in hun eigen huis, waarin meestal in die periode, na een aantal huwelijksjaren, de 
sfeer niet opperbest meer is. Waarin ouders, omdat ze aan elkaar zijn gaan wennen, geen diepte meer vinden 
in elkaar, waarin dan deze jonge mensen moeten opgroeien. 
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Zij zien dit allemaal en zij geloven het wel. Ze zien meestal in die periode, waarin de ouders, door hun 
inzet, een betere positie hebben, waarin meer dingen kunnen gebeuren dan vroeger. Waarin men dus ook uit 
elkaar groeit, omdat de welvaart, of wat er allemaal mee te maken heeft, misschien de armoe, hen daartoe 
dwingt. 
 
De harmonie is er niet meer en juist deze derde fase, is zo onvoorstelbaar belangrijk, want zij moeten met de 
harmonie straks een eigen wereld gaan houwen, een eigen gezin. Ze moeten elkaar leren kennen, ze moeten 
zichzelf leren kennen en dat is in de derde 7 jaren ver te zoeken. Ze lopen dan maar wat rond en is het dan zo 
verwonderlijk, dat vele van deze jongelui daar terecht komen, waar de ouders hen niet graag zouden zien 
terechtkomen, en waar ze tot eigen schande, de dingen moeten ondergaan die niet in hun programma 
stonden? 
 
Is het dan zo vreemd, dat zo'n programma van zo’n periode helemaal in de war raakt, dat men achterop raakt? 
Hoe dikwijls is het gebeurd in uw eigen omgeving, dat een jongen of een meisje van 17 of 18 jaar, na drie jaar 
de grootste moeilijkheden te hebben veroorzaakt, plotseling terugkeert en tot iets heel anders komt. Los is 
geraakt van die benauwenissen om zich heen en zichzelf heeft gevonden en dan zich plotseling inzet voor 
de dingen die om hem heen gebeuren. 
 
Deze derde 7 jaren zijn van grote betekenis. Hoeveel jongeren laten in deze periode hun seksuele gevoelens 
niet de vrije loop; willen bewust het huis uit omdat de harmonie hen niet zint? Willen ondervinden, willen 
zichzelf gaan worden. En hoe velen worden er tegengehouden, met zachte dwang, met harde dwang? Er 
wordt met hen gemanipuleerd. Ze worden als het ware klaar gemaakt om, géén heer en meester over zichzelf 
te worden. Ze worden verdreven van hun eigen programma en ze moeten het programma van de opvoeders 
aanvaarden en zich daarop instellen. 
 
In deze derde cyclus gebeuren dan ook de meest verschrikkelijke dingen. Duizenden lopen met hun 
moeilijkheden te koop, maar ook duizenden verbergen het angstvallig. Ze durven er nauwelijks over te praten 
en zeker niet wanneer in hun eigen huis, waar zij thuis horen, het gesprek onmogelijk is. Ze kunnen het niet 
kwijt en in zichzelf moet de verwerking komen en alle angsten die in de tweede cyclus aanwezig waren, 
komen nog sterker naar boven toe. Duizenden belanden bij de psychiater, bij psychologen. Duizenden 
vechten met de moed der wanhoop voor hun eigen zelfstandigheid. Een enorm gevecht dat ten koste gaat 
van veel liefde, van veel trouw. Wat disharmonie zaait in hun wijde omgeving, omdat zij niet geholpen werden, 
omdat zij over het hoofd werden gezien. Of omdat zij misschien, zo dachten de ouders, anders zijn dan een 
ander, wat dan een misrekening blijkt te zijn. 
 
Juist dan moeten zij het kind helpen, dag in dag uit. Ze moeten luisteren naar de angstkreten die het slaakt, 
naar de dingen die het zegt. Ze moeten er voor oppassen het kind niet te vernederen, weg te duwen naar het 
nulpunt, waaruit het niet meer in staat is zich op te heffen. Ze moeten het de kracht geven die het nodig heeft 
en geestelijke vervolmaking geven in het wezen zelf; iets op laten bloeien tot iets schoons en groots. 
 
Wist u, dat van de diverse standen in de wereld, de kinderen van de middenklassen, het best terecht 
komen? Deze kinderen hebben thuis een vrij harmonisch geheel. Alles gaat, ze kunnen niet teveel doen, 
maar ze behoeven ook niet teveel te missen. Ze zijn in een gestadige gang; ze hebben het ritme van de 
kosmos te pakken. Zij weten, dat zij op deze manier in staat zijn er te komen; hun eisen zijn niet extra groot. 
Ze weten, dat die eisen wanneer zij er zijn, ingewilligd kunnen worden en ze plaatsen zichzelf naar die eisen. 
Ze zijn anders dan anderen en komen ook veel gemakkelijker verder. 
 
Uit armoe komen andere vormen naar boven toe. Ze hebben het gevecht om het dagelijks brood al jaren 
meegemaakt. Disharmonie, de enorme strijd, omdat de vader zijn geld verbraste of de moeder het op andere 
wijze uitgaf en er voor het kind nooit wat was. Hierdoor het kind gedwongen was dingen te doen die het niet 
wilde doen, altijd geprikkeld door wat het bij anderen zag en het in eigen huis niet kon verwerven, 
daardoor overging tot diefstal, overging het zich toe te eigenen. Is dit diefstal? Rechters hebben het ernstig en 
streng veroordeeld, maar moesten zij niet de opvoeders veroordelen? Moesten zij niet het systeem veroordelen, 
waardoor dit kon gebeuren en het kind eigenlijk de vrijheid geven? Moesten zij tegelijk niet helpen uit zichzelf 
omhoog te komen? Aan die veroordeling, heeft het niets. 
 
Het is alweer een last die het krijgt op de vele lasten die het al heeft en in deze derde cyclus ondergaat dan het 
wezen dit alles waar het mee te maken heeft. Het is verkeerd gelopen en alles wat daar achter komt blijft 
verkeerd lopen, er is geen helpen meer mogelijk. Men zal het proberen aan alle kanten, hetzij doordat er een 
man of vrouw in hun leven komt die hen een hand kan geven, maar de frustraties zijn er, de complexen zijn 
volledig. Hoe komen zij er ooit af? Ze komen er nooit af en wat gebeurt er dan? Wanneer de vierde cyclus 
aanbreekt sterven er velen. Op hun achtentwintigste jaar sterven er veel mensen. Moe van de strijd, moe 
vanwege het verlies dat hen trof. Angst voor de dingen waarmee ze te maken hadden en zich 
volkomen verlaten voelend. Allemaal facetten die hen in zichzelf, aan hun eigen ziel en geest doet vragen: 
"Verlos mij, verlos mij hieruit. Ik kan het niet volbrengen wat ik mij voorgesteld heb." 
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Alles volkomen onbewust, maar zeer zeker waarheid, reëel, onbewust, maar toch werkelijkheid. Het 
programma was niet goed afgewerkt. Aan het programma waren zoveel moeilijkheden verbonden, dat zij dit 
niet meer konden overbruggen en angst hadden om verder te gaan en dan ziet men het gebeuren. Mensen, 
jonge mensen die op deze manier sterven. 
 
Daarom zijn er ook oorlogen, om ze de kans te geven ze te laten sterven. Daarom zijn er ook enorme 
vernietigingen om ze de kans te sterven, zich te vernietigen. In die leeftijdsgroep vallen de meeste doden, 
maar men heeft het zich misschien nooit gerealiseerd. Zogenaamd staat men er nog goed op, is men nog vol 
levenslust, maar de geest laat het afweten. De geest heeft afrekeningen gemaakt, is het leven moe. Het 
programma is gewijzigd; er is niets meer overgebleven van het origineel en waarom dan een doorgaan? Van 
binnenuit roept hij het op en zal zich gereed maken om weg te glippen uit het lichaam, om misschien in een 
later tijdvlak, opnieuw zich bezig te houden met de wereld en alles wat er mee te maken heeft. 
 
Alle cycli die daarna komen en die ik op een later tijdstip met u zal behandelen, zijn alle gebonden aan deze 
eerste vier. In deze eerste vier is het een komen en gaan. Is het een gevecht op leven en dood. Is het een 
doorzicht krijgen of vernietigd worden. In deze vier cycli zijn de mensen, mensen geworden, of zijn zij geen 
menselijk wezen meer en voelen zij zich alleen maar veilig in de dood, in de wereld van de geest, waarin alle 
ellende van de stof ondenkbaar is. Zij voelen zich alleen maar meegesleept in een totaal andere wereld dan 
de meeste mensen denken. En dat is jammer. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Als u een kind kunt opvoeden - 
en dat moet u eerst bij uzelf vaststellen, daar moet u zekerheden voor hebben - dan laat u uw kind geboren 
worden. Uiteraard zijn ouders deelnemers in het proces van het leven van het kind, duidelijke deelnemers en 
ze laten het kind geboren worden. 
 
Wanneer ze tot de ontdekking komen, dat ze in staat zijn het kind op te voeden, dan moeten zij dit ook 
doen en niets voorbij laten gaan, om het kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Zij moeten er voor 
waken, dat geen ander, met een vreemde bemoeizucht, het kind in een andere baan wil gaan leiden. Zij 
moeten de kracht die in hen is, inzetten om die eerste zeven jaar, zo goed mogelijk te laten verlopen. Want 
daarin ligt de kracht van de menswording voor de verstoffelijking die het kind nodig heeft om, zijn totale mens 
zijn in de derde cyclus naar voren te brengen, om daarmee weer een leven te kunnen leven tot misschien in 
hoge ouderdom. 
 
We weten het nooit van onszelf, niet bewust, maar wel in de geest, dat daarin een enorme 
krachtsverplaatsing is waar we rekening mee hebben te houden. Dat de macht waar het menselijk wezen 
mee te maken heeft niet zomaar een religieuze God is, die men denkt daar te plaatsen, maar dat het een 
verbondenheid is in de kosmos, dat het een eeuwig durende cyclus is. Een cyclus van het steeds opnieuw 
weer terug keren om aan een verbetering te werken; om een grotere zeggenschap te krijgen over jezelf, je tot 
uitverkorene te brengen, waarin de krachten omhoog komen die in een verre toekomst duidelijk stellen, 
dat je in staat bent om te scheppen op een manier die men nu aan God toeschrijft, als de Schepper, 
maar waarin uw kracht wel degelijk aanwezig is. 
 
En ik geloof, dat als men deze scheppingskracht in het kind binnenbrengt, zonder dwangmatigheid, zonder 
angsten, men een mens op de wereld brengt die precies weet wat hij gaat doen. Die de verbindingen met de 
stof en de geest intact houdt, die de krachten daaruit kan putten en zijn weg kan gaan. Een weg die leidt naar 
een duidelijke verbetering en voor anderen het licht is van het leven zelf en waar duizenden naar reiken 
of proberen in de voetstappen te lopen. 
 
Dan geloof ik, als men zich op deze wijze instelt om het nog ongeboren kind te ontvangen, men iets wezenlijks 
bijdraagt aan het begrip kosmisch ritme, waarin de bewustwording van de mens een feit is, omdat uit die 
bewustwording de initiatieven moeten komen om naar buiten uit te treden. Om deel te nemen aan het kos-
misch gebeuren in directe zin. 
 
Het kind, de nieuwe generatie, moet altijd weer de vertolker kunnen zijn van de oude generatie, moet de 
gegevens in zich verzamelen, moet de krachten in zich tot verwerking brengen en moet zich overdragen aan 
de totstandkoming van het eigen zijn in een nieuwe wereld, waarin zo mogelijk alleen vrede zal heersen en er 
een verbinding kan komen met alles wat in de kosmos is, waar men begrip zal hebben voor alles wat op de 
aarde leeft en deelgenoot zal maken van het leven zelf. 
 
Niet de vernietigingsdrang die men kent, maar dat men ervoor zal passen om die vernietigingsdrang nog 
meer op gang te brengen doch eerder zal remmen. Men zal het afremmen. Men zal het gebruiken om zijn 
eigen waarde, zijn eigen kracht, zijn eigen zekerheid te versterken. 
 
 
Deel 2, over de periode 28 tot 56 jaar, zal gepubliceerd worden in Nieuwsbrief 17. 
Deel 3, over de periode vanaf 56 jaar in Nieuwsbrief 18.  
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De originele Malva-Ankh 

������������������������������������������������� ���
 

Piet Spee maakte bij mijn weten vroeger de 
Malva Ankhen. Helaas is deze man al jaren 
geleden overgegaan. Een Ankh maken, vraagt 
veel van de maker, die onder invloed van dit 
prachtige kosmische instrument komt te staan. 
Eén van de gevolgen is, dat het maken van 
Ankhen je nog al uit je slaap kan houden! Dat 
is ook één van de redenen dat Ankhen makers 
niet zo dik gezaaid zijn. Toch zijn er wel 
mensen die nog steeds, vaak prachtige en 
zelfs zeer grote twee benige Ankhen maken. 
Ankhen met een lengte tussen de 40 cm en de 
1 meter en een gewicht… niet te tillen! Maar er 
zijn ook edelsmeden die zilveren Ankhen 
maken, prachtig en vrijwel onbetaalbaar, of die 
voor jou graag je messing Ankh met een 
goudlaag willen verfraaien. Al die 
mogelijkheden zijn er. 
 
Als therapeut, maar zeker ook als docent, kijk 
ik altijd uit naar tweebenige Ankhen, op zoek 
naar… Een mooie messing Ankh met de juiste 
verhoudingen, die lekker in de hand ligt en 
uiteraard twee benen heeft! Wat heel veel 
mensen zich niet realiseren, maar wat toch 
heel erg belangrijk is, is de trilling van de Ankh. 
Die trilling ontstaat wanneer je de benen van 
de Ankh tussen je vingers naar elkaar toeknijpt 
en dan loslaat. Wanneer je dan de benen van 
de Ankh vlak voor je oor houdt hoor je een 
prachtige trilling, die als het een goede Ankh is 
heel lang (tientallen seconden) en nadrukkelijk  
aanhoudt. Een lust voor elk  goed gehoor.  
 
Elke Ankh heeft als je hem koopt een eigen trilling, zoals elke ziel ook haar eigen trilling heeft. Er zijn 
Ankhen makers die zeggen, dat zij een Ankh maken die speciaal op de persoon is afgestemd. Prima 
mensen, met waarschijnlijk goed bedoelingen. Maar wanneer je je echt verdiept in de werking van de Ankh, 
kom je er al gauw achter, dat een Ankh zijn eigen trilling heeft.  
 

“Toen mijn Heer en Meester, mijn vader en tevens mijn moeder: Fudor van Geza IV mij 
geschapen heeft, was het eerste dat ik deed: Luisteren, luisteren naar de zieletrilling van mijn 
Heer en Meester. Luisteren naar de zieletrilling van dat wat ik was: Een Ankh. In tegenstelling 
tot vele anderen op Geza IV, kreeg ik, Ankhmania, een naam en een stoffelijke vorm. Namens 
Geza IV zou ik de Ankh zijn, die van planeet tot planeet en van zonnestelsel tot zonnestelsel 
zou gaan om de kennis, de kracht en de liefde van de Ankh onder kosmische levensvormen, 
waar ook in het Universum, te verspreiden.” 

 
Later werd Boven Egypte (liggend in het zuiden), na de ondergang van Atlantis, meer dan de herkansing van 
Atlantis. Ver voor de geboorte van Christus hebben een aantal zielen de taak gekregen om een hele 
dynastie op Aarde van de grond te krijgen. Het doel daarvan was om iets te doen voor de wereld gericht op 
de toekomst. Voor zij naar de Aarde gingen hebben zij contact gelegd met de planeet Geza IV, de 
moederbasis van de Ankh. Zij zijn zo’n 100 jaar op Geza IV geweest, waarna zij op Aarde reïncarneerden en 
Ankhmania weer meenamen naar de Aarde. Zij hebben uiteindelijk de piramides op Aarde gebouwd. 
Ankhmania zorgde voor het contact met Geza IV, wat nodig was om de cultuur van het oude Egypte van de 
grond te krijgen. Vrouwen, mannen en zelfs kinderen kwamen op een bepaald moment naar een tempel. 
Ankhmania, nog steeds verbonden met de Aarde, en zelfs als mens gereïncarneerd voor nog één leven op 
Aarde, was uitgenodigd om aan al deze mensen over de Ankh te vertellen. Maar hij wist dat zijn verhaal 
niets zou zijn, als hij zichzelf niet gaf, als hij zijn trilling niet liet horen. Hij wist dat daarmee de kracht van zijn 
ziel zou overgaan in de verwording van de Ankh… en hij als mens zou sterven. Toch besloot hij zichzelf te 
geven zoals hij was. Voor de groep veranderde hij van een mens in een Ankh en op die manier stierf hij. 
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Zijn lichaam verhardde en veranderde en werd uiteindelijk een bijna twee meter grote messing Ankh. Hij had 
zijn stem echter niet verloren en vroeg om tegen zijn lichaam te stoten zodat zijn trilling naar buiten zou 
treden. Iedereen daar aanwezig deed dit en maakte zich daarmee dienstbaar aan de Ankh. (Terug te vinden 
in de 2de les van de cursus: Ankh & de Kosmische Schijf) 
 
Een Ankh is een prachtig Kosmisch instrument, dat wanneer jij daarvoor kiest, een verbinding met jouw ziel 
aangaat. Jij bent degene die jouw Ankh bezielt. Alleen op die manier wordt het een heel persoonlijk 
instrument. Want die Ankh, zal in zijn liefde voor jou zijn eigen trilling afstaan om langzaam maar zeker de 
trilling van jouw ziel over te nemen. Die trilling van jouw ziel zal door de Ankh versterkt worden. Daarmee 
wordt de Ankh één met jouw ziel, zonder daarbij echter zijn eigen identiteit te verliezen! Een eigen Ankh is 
als een zielemaatje, tastbaarder dan je geleidegeest, menselijker dan de Kosmische Schijf, een heerlijk 
instrument om mee te werken. 
 
Na lang zoeken op internet, in winkels, door navraag bij andere therapeuten, ben ik eindelijk een Ankh 
tegengekomen waar ik als therapeut en docent echt heel tevreden mee ben! Een Ankh die sterk 
overeenkomt met de originele Malva Ankh.  
 

                
 
 
 
Het is een gegoten Ankh. Verkrijgbaar in een ruwe vorm, maar ook in een mooie gepolijste vorm. Zijn benen 
zijn wat langer dan de Malva Ankh, maar hij is ook verkrijgbaar met kortere benen. De Ankh ligt lekker in je 
hand, is niet te zwaar - dit wil ook nog wel eens voorkomen en dat is niet prettig werken! - en heeft een 
prachtige langdurige trilling. Deze Ankh wordt in Tibet gegoten en door degene die hem eventueel voor je 
polijst naar Nederland geïmporteerd. De ruwe Ankhen zijn niet zo glad, glanzend, strak en recht als de 
gepolijste exemplaren, die echt mooi ogen. Maar ook de gepolijste exemplaren blijven handwerk, waardoor 
kleine gaatjes (ontstaan door luchtbelletjes in het gietwerk) en lichte oneffenheden ook in een mooie 
gepolijste Ankh mogelijk zijn. Deze Ankhen zijn bij Vayra te bestellen. De Ankh met de bruinige achtergrond 
is de ruwe Ankh. Degene met de blauwige achtergrond, is de gepolijste versie. Laat je echter niet misleiden 
door de foto’s, die de details niet optimaal weergeven, de ruwe Ankh is echt ruwer en minder mooi, maar wél 
even functioneel! 
 
De ruwe Ankh kost € 95,00 (inclusief verzendkosten), dit geldt zowel voor de Ankh met lange als met kortere 
benen. 
 
De gepolijste Ankh kost €195,00 (inclusief verzendkosten). Polijsten kost de importeur echt een volle dag 
werk, vandaar de meerprijs. Ook hier geldt de prijs zowel voor de Ankh met lange benen als de Ankh met 
wat kortere benen. 
 
Misschien ben jij, net als ik al jaren op zoek naar een ‘Malva Ankh’. Helaas zul je die alleen nog 
tweedehands vinden (ik ben er één keer één tegen gekomen). Maar dit is een Ankh die er zeker niet voor 
onder doet en er heel dichtbij in de buurt komt! De kans, om zo toch aan hetgeen te komen wat je zoekt, wil 
ik je niet onthouden. Dus pak die kans!                  malva-registratie@home.nl    of   info@vayra.nl   

De ruwe Ankh De gepolijste Ankh 
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�  Lidmaatschap 2009   per e-mail  6 Nieuwsbrieven, incl. “C atalogus 2009” €   10,00 
Lidmaatschap 2009  per post  6 Nieuwsbrieven, excl. “C atalogus 2009” €   15,00 
Catalogus 2009   per post        €   15,00 

 
�  Voorgaande Nieuwsbrieven (1 t/m 12 2007/2008)  per e-mail    €   10,00 

  per post    €   15,00 
 
 

        
 

�  Naslagwerk “Van Harte Mens”, door Hedwig Poiesz:  
  Demo per e-mail        €     0,00  
  Demo op CD per post  (kosten terugbetaald bij bestelling naslagwerk)  €     5,00   
 
  Naslagwerk luxe uitvoering, gebonden      
  - kleurendruk op glanzend 90 grams papier, tweezijdig bedrukt,  

  harde donkerblauwe kaft met goudkleurige opdruk, + 500 pagina’s  €   80,00 
- bij aanschaf van het boek, ontvangt men een korting van € 15,00 
  bij deelname aan een cursus van )))))))) �������� �������� �������� �������� �������� 								 �������� ��������  

 
 
 
 

  LEZINGEN   -   Op alle CD/DVD’s staan de lezingen  als Audio-MP3 bestanden! !   
 

  
�  Introductie CD          €   10,00  

 Bevat 9 geheel bewerkte lezingen, er zijn nieuwe muzikale intro’s toegevoegd. 
 De CD laat zien/horen, waar ��� ���� � �������� ���������������� �������� �������� ��� ���� � �������� �������� ���������������� ��������								 �������� ������������������������ met haar werk naar streeft. 

�  CD: Devawerkers      7 lezingen, geheel bewerkt  €   15,00 
�  CD: Malvameditaties, -meditatieavonden   25 lezingen, geheel bewerkt  €   15,00 
�  CD: Het Allerlaatste College     6 lezingen, geheel authentiek  €   15,00 

 

�  Door jezelf samengestelde CD, met uitsluitend lezingen zoals vermeld in Catalogus 2009 
           8 lezingen per CD   €   20,00     
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�  Educatieve CD’s  - zie overzichtslijst mei 2008   9 lezingen gemiddeld, geheel bewerkt €   15,00 
  Bij bestelling ineens, elke 6de CD gratis. 
  Deelnemers aan cursussen en trainingen bij )))))))) �������� �������� �������� �������� �������� 								 �������� ��������  genieten korting.  

 
 

 
 

�  Dubbel CD:  KdV / UCG     20 lezingen, geheel bewerkt  €   20,00 
�  Dubbel CD:  Violette Vlam & Vijfpuntige Ster  14 lezingen, geheel bewerkt  €   20,00 
�  Dubbel CD:  De Blauwe Adelaar   16 lezingen, geheel bewerkt  €   20,00 
�  Dubbel CD:  Gerard Tetteroo   22 lezingen, authentiek/bewerkt  €   20,00 
�  Dubbel CD:  Kruiden en Edelstenen  20 lezingen, geheel bewerkt  €   20,00 
�  Dubbel CD:  Kosmologie & Kosmische Wijsbegeerte  

21 lezingen, geheel bewerkt  €   20,00 
�  Dubbel CD:  Behandelen met Klanken  Klank- & Muziekbestanden (géén MP3) €   20,00 

 
 

 
 

�  DVD:  Raga’s     48 lezingen, geheel bewerkt  €   30,00 
�  DVD:  Broeder Radek    49 lezingen, geheel bewerkt  €   30,00 
�  DVD:  Astrale Bijbelvisies   32 lezingen, geheel bewerkt  €   30,00 
�  DVD:  Lemuria & Atlantis    48 lezingen, geheel bewerkt  €   30,00 
�  DVD:  Egypte, de Ankh en Piramides  62 lezingen, geheel bewerkt  €   30,00 
�  DVD:  Malva Cosmic Contacts / Kosmische Contacten 1  
       58 lezingen, geheel bewerkt  €   30,00 
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�  Een Archief DVD    +  25 tot 55 lezingen, onbewerkt  €   30,00 
  Elke volledige pagina in “Catalogus 2009” staat voor één Archief DVD. 
 
 

 
 

�  Originele boek “Karmisch opvoeden”, door Lex Persoon    €   20,00 
�  Originele boek “Seksualiteit een visie der engelen” , door Jo Janssen  €     7,50 
Slechts beperkte oplage beschikbaar, overgenomen uit archieven van Lex Persoon. 

 
 
 
 
De prijzen zijn inclusief verzendkosten . Bestelde en geleverde artikelen worden niet geruild. Betalingen 
kunnen contant worden gedaan bij/aan het adres op de onderzijde van deze pagina. Dit kan geschieden per 
post. Wij staan dan garant voor de goede afwikkeling en nemen de verantwoordelijkheid voor verstuurde 
bedragen. Het is op dit moment (nog) niet mogelijk geld via bank of giro over te maken. Zodra voor ��� ���� � �������� ���������������� �������� ��������
��� ���� � �������� �������� ���������������� ��������								 �������� ������������������������ een rekening is geopend zullen we je daarover informeren. Eerdere prijslijsten komen hiermee te 
vervallen. 
 
 
 
 
 

��� ���� � �������� ���������������� �������� �������� ��� ���� � ���������������� ���������������� ��������								 �������� ������������������������ 
 

Professor Gerbrandystraat 28, 5463 BL  VEGHEL,   0413 - 363 123, malva-registratie@home.nl  


